
Ongeveer 8 km

Abdij Ulingsheide - Parkeerplaats
tegenover trappisten restaurant de
Oelespot 

Makkelijk

Moeilijkheidsgraad

Start- en eindpunt

Afstand

Op de grens tussen Venlo en Tegelen ligt
een prachtig natuurgebied met
stijlranden, grafheuvels, een abdij en een
beeldentuin. Deze wandeling biedt een
mooie mix van verharde en vooral veel
onverharde paden.

Geniet van de natuur

Ontdek het prachtige
natuurgebied



De wandelroute door het               
              Tegelen                     geliefde
Startpunt: Abdij Ulingsheide
De wandeling begint bij Abdij Ulingsheide. Zoek hier even naar het eerste
knooppunt (73), dat langs de weg staat tegenover de toren van de abdij. Als je het
bordje hebt gevonden, kan de wandeling beginnen.
Je wandelt eerst langs de hoge kloostermuren. Aan de andere kant zie je
uitgestrekte landbouwgrond. Vervolgens betreed je het natuurgebied dat wordt
onderhouden door het Limburgs Landschap – herkenbaar aan de witte
slagbomen en de informatieve bordjes.

Richting knooppunt 68
Via een bladerrijk, onverhard pad bereik je een klappoortje, waar vlak achter
knooppunt 68 ligt. Vanaf hier loop je naar knooppunt 69, maar eerst is het aan te
raden even rechtdoor te lopen naar de stijlranden. Hier heb je een prachtig
uitzicht op het water, de kale bomen en de diepte. Op een bankje kun je hier
rustig genieten van het landschap.
Daarna keer je terug naar het paaltje van knooppunt 68 en vervolg je je route.

Jaomerdal en grafheuvels
Onderweg kom je infobordjes tegen over de grafheuvels in het Jaomerdal – vaak
niet direct herkenbaar omdat ze eruitzien als gewone hobbeltjes in het
landschap. Je daalt langzaam af naar het water. De heide bloeit nu niet, maar het
uitzicht blijft indrukwekkend. Langs het water is het wat drassig, dus een beetje
hink-stap-sprong brengt je dichterbij de oever. Hier maak je prachtige foto's van
de weerspiegeling van de blauwe lucht, het gele riet en de kale bomen.

Rondje vanaf knooppunt 70
Via een klappoortje kom je bij knooppunt 70, waar je een lus kunt maken (ca. 2,2
km extra). Als je deze overslaat, wordt de route korter. Kies je wél voor de lus, dan
wandel je eerst onder een lange laan met rechte, nog kale bomen door. In het
voorjaar verandert dit in een groene tunnel.
Tussen knooppunten 76 en 77 passeer je een dierenweide en zie je links twee
aaneengeschakelde woningen. Dit zijn oude opzichterswoningen uit circa 1920,
gebouwd voor de opzichters van de kleigroeve. Ze zijn opvallend door de groen
geglazuurde bakstenen – een kenmerk van de kleiwarenfabriek die tot 1985 in
Tegelen stond.
Na knooppunt 77 loop je door een gebied dat 'Egypte' heet – leuk om te zeggen
dat je in Egypte gewandeld hebt! Je daalt af langs watertjes en komt weer terug
bij knooppunt 70. Onderweg zie je van bovenaf kuilen met water – voormalige
kleigroeven die zijn volgelopen met regenwater en nu een eigen biodiversiteit
kennen.



Via de Bovenste Molen naar de beeldentuin
De knooppunten leiden je vervolgens naar knooppunt 48, dat zich bij restaurant
De Bovenste Molen bevindt. Je loopt over het terras van het restaurant, dat aan
een mooie vijver ligt. Neem gerust een extra rondje om het water; via een
bruggetje kom je aan de andere kant uit en vervolg je de route.
Vanaf de parkeerplaats (knooppunt 48) loop je richting knooppunt 60, waarbij je
een spoorwegovergang passeert. Je stijgt een beetje en wandelt dan verder door
de bossen langs het spoor. De zon schijnt tussen de bomen door, soms hangt er
nog wat mist – een rustgevende sfeer, ondanks het geluid van de trein op de
achtergrond.
Bij knooppunt 59 steek je opnieuw het spoor over en kom je op het terrein van
Maria Auxiliatrix, een zorginstelling van De Zorggroep. Hier kun je koffie drinken,
wandelen en genieten van de beeldentuin.
Eerst zoek je knooppunt 57, dat centraal op het terrein staat. Vanaf daar kun je vrij
ronddwalen tussen de vele beelden. Na het bekijken van de kunstwerken wandel
je terug naar knooppunt 57 en volg je de route naar knooppunt 74.

Terug naar de Abdij
Je verlaat het terrein en komt op een drukkere weg – het minst aantrekkelijke
deel van de route, maar noodzakelijk om terug te keren. Links zie je kassen vol
licht, rechts landbouwgrond en in de verte een bomenrand.
Vervolgens wandel je richting de muur van Abdij Ulingsheide. Je maakt een
scherpe bocht naar links en dan naar rechts richting het beginpunt knooppunt 73,
vlakbij de parkeerplaats tegenover trappistenrestaurant De Oelespot.

Einde van de wandeling
Je kunt nog even uitkijken op de toren van het klooster en als het restaurant open
is op de binnenplaats genieten van een hapje of drankje. Een heerlijke afsluiting
van een prachtige en afwisselende wandeling!


